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JAARVERSLAG 2013 

AMNESTY INTERNATIONAL 

VELP/ROZENDAAL 

GROEP 245  

 

                                                                 

Evenals voorgaande jaren kijken wij bij de presentatie van het jaarverslag over 2013 met voldoening 

terug op een jaar waarin er weer veel gebeurd is: vele succesvolle schrijfacties, veel gastlessen op 

scholen, de 4 mei- herdenkingen, de amnesty-stands in instellingen, de vele collectanten die zich 

beschikbaar stelden voor de straatcollecte. En niet te vergeten: altijd weer het podium dat ons 

geboden wordt in de regionale pers en in de kerkbladen. Zonder dit zouden wij niet de activiteiten 

kunnen ontplooien waarvan wij hieronder een korte impressie geven.    

 

Schrijfacties 

 

Ook in 2013 was de werkgroep maandelijks aanwezig in 4 kerken in Rozendaal en Velp en in de 

vieringen van de Zijp in Arnhem om aandacht te vragen voor door haar geselecteerde acties. Hierbij 

hebben wij voor 14 verschillende acties in totaal 2809 handtekeningen ontvangen! 

Dit jaar vroegen wij o.a. aandacht voor: 

Een Oeigoerse gevangene, in kritieke toestand in een gevangenis in China. 

Een moeder die opkomt voor haar vermoorde dochter in Guatamala. 

Gerechtigheid voor een activiste in Zuid Afrika. 

Vrouwenrechten in Egypte. 

Een verzoek aan de Russische autoriteiten om de repressie te stoppen. 

De Koptische Christenen in Egypte. De brief, waarin wij de autoriteiten om bescherming vroegen, 

werd door 426 mensen mede ondertekend! 

Deze acties selecteert de werkgroep maandelijks van de website van Amnesty Nederland. Voordat 

Amnesty aandacht vraagt voor een misstand, is de situatie door plaatselijke waarnemers onderzocht. 

In december ontvingen wij 136 handtekening voor de actie voor twee Bahreinse jongens. 

Kort voor het samenstellen van dit jaarverslag lazen wij eind januari op de Amnesty website dat deze 

twee jongens,Jehad Nabeel al-Samee en Abdullah Yousif al-Bahrani, op 27 jan. door een 

kinderrechtbank zijn vrijgelaten. Ze staan voorlopig onder supervisie van een maatschappelijk 

werker. 

En daarom gaan we door met onze acties! 

Briefabonnement  

In november van het verslagjaar is met enkele inwoners van Velp weer het briefabonnement 

opgestart. Een tiental erg gemotiveerde mensen stuurt maandelijks twee handgeschreven brieven aan 

buitenlandse autoriteiten. 

SMS en e-mail 

Naast bovengenoemde activiteiten nemen veel leden van Amnesty in Rozendaal en Velp deel aan 

acties per sms en e-mail en aan de door Amnesty regelmatig gevoerde bliksemacties (urgent 

actions).  Informatie hierover is te vinden op www.amnesty.nl.  

De schrijfgroep dankt eenieder, elke handtekening is er één! 

 

Scholenwerk 

 

Naast deelname aan diverse campagnes zoals bovengenoemd ten behoeve van mensen wier rechten 

worden geschonden, zijn wij ook actief op de vele scholen om bij de jongeren aandacht te wekken 

voor de mensenrechten. 

Basisonderwijs 
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Zo werden in het verslagjaar de groepen 7 of 8 van 8 verschillende basisscholen  via onze 

scholenwerkers d.m.v. een gastles bekend gemaakt met het werk van Amnesty, waarbij in het 

bijzonder aandacht voor Kinderrechten gevraagd werd. Hiermee werden ongeveer 200 kinderen 

bereikt.  

We verheugen ons over de respons van deze kinderen op onze uitnodiging om in een gedicht uiting 

te geven aan hun gedachten en gevoelens omtrent Amnesty, de rechten van het kind of oorlog en 

vrede. We ontvingen ruim 50 gedichten. Hiervan hebben wij er twee uitgekozen die door de 

kinderen werden voorgedragen bij de dodenherdenkingen in Velp en Rozendaal (zie onder). 

Op speciaal verzoek hebben onze scholenwerkers ook nog een les verzorgd op twee basisscholen in 

Arnhem en Doesburg. 

 

Voortgezet onderwijs 

Gedurende het jaar 2013 zijn er verschillende lessen verzorgd bij het vervolg onderwijs in Velp. Het 

betreft 

* ROC A 12,  3 lessen aan verschillende groepen. Totaal aantal leerlingen  60.  

* Hogeschool Van Hall Larenstein: Een Engelse les voor de internationale klas bosbouw.  Aantal 

studenten 22.  Zowel hier als op het ROC waren we in december actief met een Amnesty-stand. (zie 

onder). 

* Tot slot zijn er door de scholenwerkers voor het vervolgonderwijs 6 lessen gegeven aan het VWO 

van het Rhedens lyceum,  Aantal leerlingen ongeveer 135. 

In 2013 is er ijverig contact gezocht met de overige scholen voor vervolg onderwijs in Velp en 

Rozendaal. Op grond daarvan hebben we van alle scholen voor voortgezet onderwijs een toezegging 

dat in 2014 Amnesty-lessen zullen worden ingepland in het rooster. Hopelijk kan dit in het volgend 

jaarverslag worden bevestigd!  

 

Dodenherdenking 

Ook in 2013 namen wij als Amnesty-groep deel aan de dodenherdenking in Velp en Rozendaal. Van 

te voren werd op de basisscholen een gedichtenwedstrijd georganiseerd (zie scholenwerk). De twee 

winnende gedichten werden door de kinderen voorgedragen tijdens de herdenkingen op 4 mei. 

Daarna legden ze samen met Amnesty bloemen bij het monument in het villapark in Velp en op de 

begraafplaats in Rozendaal. Hier werden ter voorbereiding ook nog graven bezocht en werd er 

geluisterd naar het persoonlijk verhaal achter de gesneuvelde soldaat.  

 

Zomerfair, kerstmarkten e.a. 

We waren met een stand aanwezig tijdens de herfstfair in de Emmastraat. We hebben vele bezoekers 

waxinelichtjes aangeboden met het logo van Amnesty en daarbij veel handtekeningen voor een van 

onze briefcampagnes verzameld. 

In het kader van de 10
de
 december viering (dag van de rechten van de mens) hebben we eveneens 

met veel succes in de aula van de Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp een handtekeningenactie 

gevoerd voor gevangenen in het buitenland. 

Op het R.O.C. A12 mochten we in het kader van kerstactiviteiten op 12 dec een stand opzetten. We 

konden veel leerlingen aanspreken over het werk van Amnesty en ook actie voeren voor de boven 

reeds genoemde jongens uit Bahrein.  

We waren eveneens aanwezig op de kerstmarkt van wooncentrum De Ulenpas, waar we campagne 

voerden voor Koptische christenen in Egypte en Amnesty-artikelen verkochten. 

In Nieuw-Schoonoord tenslotte mochten een kerstverkoop houden en eveneens handtekeningen 

verzamelen voor een van onze campagnes. 
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Collecte 2013  

Helaas viel de collecteweek voor Amnesty in 2013 samen met de voorjaarsvakantie en de 

carnavalsperiode. Toch gingen nog 47 collectanten in Velp en Rozendaal de straat op en ze hebben 

samen € 4294,43 opgehaald. In Velp € 3488,60 en Rozendaal € 805, 83.  

Daarmee heeft Amnesty haar gezicht weer overal in onze dorpen laten zien. En het is een mooi 

bedrag voor een organisatie die geen subsidies van overheid of politiek mag aannemen en het dus 

moet hebben van vrijwillige giften zoals deze collecte. We zijn onze collectanten en de gulle gevers 

veel dank verschuldigd! 

 

Financiën 

Ook in 2013 heeft de werkgroep donaties voor het werk voor Amnesty ontvangen. We verheugen 

ons over een vast aantal donateurs en ook particulieren die bij bijzondere gelegenheden een donatie 

voor het werk van Amnesty vragen en dit aan de werkgroep geven. 

Bij onze schrijfbijeenkomsten worden artikelen van Amnesty verkocht en vragen wij een vrijwillige 

bijdrage voor de portokosten voor het verzenden van de brieven. De kaarten die een creatief lid van 

de werkgroep maakt zijn bijzonder populair, deze kaarten worden voor een klein bedrag verkocht. 

De opbrengst is voor de werkgroep. 

Het is verheugend te zien hoeveel mensen het werk van Amnesty belangrijk blijven vinden en dit ook 

financieel willen steunen. Hierdoor was het ook in 2013 mogelijk om naast de collecte nog een 

bedrag van € 583,00 over te maken aan het landelijk secretariaat van Amnesty International. 

Veel dank aan allen die het werk van de werkgroep mogelijk maken! Wij voelen ons hierdoor erg 

gesteund en zullen ons ook in 2014 blijven inzetten voor eerbiediging van de mensennrechten. 

 

 

 

Oorlog. 

 

Het is een raar woord. 

Het eerste waar je aan denkt is moord. 

 

Schreeuwende en huilende mensen de hele tijd. 

Bommen maar ook mensen die vallen in de strijd. 

 

Ik krijg er de rillingen van, 

oorlog het maakt me bang. 

 

maar na een lange tijd van pijn, 

Zal er altijd een tijd van Vrede zijn. 

   

 Bente Weijman groep 7 Dorpsschool Rozendaal 

 

 


